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VOORWOORD 

 

We mogen je alweer verwelkomen bij de laatste BridgeBabbel van 2025. Ook deze Babbel hebben we weer 
met veel plezier samengesteld en we hebben ons best gedaan om er een mooi exemplaar van te maken. 
Een feestnummer waar je tijdens de komende dagen lekker de tijd voor kan nemen om deze door te 
bladeren, lezen, kijken, lachen en misschien ook een beetje nadenken.  

Voor deze Babbels hebben we een aantal bijdragen van BCZ-leden mogen ontvangen. Verhalen en 
vertelsels ter leering ende vermaeck waar wij uiteraard altijd blij van worden.  

Kerst en Oud en Nieuw zijn dagen waarin we vaak terugkijken op gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Joyce werpt vanuit het bestuur een blik op bijzondere BCZ-feiten van het afgelopen jaar. Hoe zat dat ook 
alweer met alerteren, u weet wel, dat blauwe kaartje in het biedbakje? Ruth zet het nog even allemaal op 
een rijtje in de rubriek Uit de bridgeschool (geklapt).  

Nakaarter Frans geeft weer zijn kijk op een spel en de 15 vragen zijn door Loes beantwoord. Enkele 
overpeinzingen over de bridgesport met de daarbij behorende noodzakelijke regels en hoe daarmee om te 
gaan, komen van onze voormalige Brugwachter. Dit jaar waren we in de gelegenheid om een 
jaarhoroscoop voor 2026 en een kerstpuzzel aan deze Babbels toe te voegen. Die laatste kan nog een leuke 
prijs opleveren ook.  

Verder is deze hele babbel gelardeerd met goede voornemens van BCZ-leden; soms met naam, soms 
anoniem, soms over bridge, soms meer op het eigen leven betrekking hebbend of nog meer in het 
algemeen op Het Leven. We hebben deze met veel plezier tussen de teksten verwerkt!!! 

 

Dank aan iedereen die aan deze Bridge Babbels een bijdrage heeft geleverd. 
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P(R)IETPRAAT KERST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pieters Kerstwens: 

“Dat de wereld wat liever wordt.” 

Kerst het feest van vrede en welbehagen. 

“Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”. Zo luidt een regel uit een voor christenen 
belangrijk kerstlied. Ik meen dat deze frase niet alleen voor gelovigen belangrijk is maar voor ons 
allen. Maar kennen wij deze ‘vrede’, en vorm van ‘welbehagen’ nog wel? Want hoe ziet onze wereld 
er heden ten dage uit? De wereldse ‘vrede’ lijkt immers erg ver te zoeken met de Europese oorlog in 
Oekraïne, de onmenselijke situatie in het Midden-Oosten en niet te vergeten de misère in Afrika en 
dan met name in Soedan.  Hiernaar kijkend lijken ‘vrede’ en ‘welbehagen’ wel heel erg ver weg, en 
kan ons de moed in de schoenen zakken. 

Hoe zit het met het woord ‘welbehagen’?  Het betekent dat iemand in algemeen gesteld het naar 
het zin heeft. Het roept associaties op met een ‘behaaglijk’ of ‘weldadig’ gevoel. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan: met een goed glas wijn met familie en vrienden bij de open haard zitten; voor mij 
een winters gevoel van ‘welbehagen’.  

 

Kortom ‘welbehagen’ lijkt eenvoudiger te bereiken dan ‘vrede’. 

Maar is dat nu echt zo dat ‘welbehagen’ eenvoudiger is dan ‘vrede’? Ja, zeker als je kijkt naar de 
wereldse ‘vrede’. Maar geldt dat ook voor ons zelf, voor onze eigen situatie?  Daarnaast kun je toch 
ook zoiets als een innerlijke vrede ervaren? Een vrede, die je blij maakt met je eigen 
omstandigheden, zoals goede gezondheid, een fijne familie en/of vrienden om je heen, een warm 
onderkomen  …….. etc. 
Dat is misschien een beperktere ‘vrede’ dan de wereldse, maar desalniettemin in mijn ogen een 
uiterst belangrijke ‘vrede’ om na te streven. 

 

Tijdens de komende feestdagen wens ik jullie met geliefden een dergelijke ‘vrede’ en 
‘welbehagen’ toe. 

Pieter 
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VAN HET BESTUUR: 2025, EEN JAAR IN VOGELVLUCHT 

Het eindejaar sentiment slaat toe en daarmee ook de behoefte om terug te kijken naar een heel jaar bridge 

en gezelligheid maar ook verdriet.. 

Voor allen die te maken hebben met ziekte, beterschap en sterkte! 

Wij denken aan de leden die ons dit jaar zijn ontvallen; Frans Swinkels, Arris Ouwehand, Marion Halbmeijer 

en Mildred Nahar.  

Ook hebben leden te maken gehad met verlies van hun partner of andere dierbaren. 

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met een kerst die nooit meer zal zijn als andere jaren.. 

Vreugde is er natuurlijk ook en dan willen we in het bijzonder alle vrijwilligers bedanken die weer een heel 

jaar voor BCZ aan de slag zijn geweest. Zonder jullie geen BCZ, dank! 

Meer vreugde was er in de vorm van de feestelijke bijeenkomsten; we trapten af met de Nieuwjaarsdrive 

met maar liefst 144 deelnemers in het Wapen van Zoetermeer. Feestelijk was ook het Indonesisch buffet 

bij Kiki ter afsluiting van het seizoen 2024-2025 en de start van seizoen 2025-2026 in ’t Manneke.  En 

natuurlijk de BiB kroegendrive; binnen no time volgetekend en de dag zelf was weer top! Ook het jaarlijkse 

bridgeweekend mag niet onbenoemd blijven; In Nunspeet bleef het nog lang gezellig. 

Ook op de club zelf werd er veel georganiseerd; De Grote Clubactie, Paasdrives, 10 weken zomerdrive met 

toto, cursussen en workshops, maandelijks een oefenspel, de ALV in oktober en recent nog de 

SinterKerstdrives. 

Natuurlijk verliep niet alles vlekkeloos en voor ons als bestuur zijn dat de leermomenten waar we in 2026 

mee aan de slag gaan. Wij willen er met elkaar weer een mooi jaar van gaan maken.  

Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2026! 

Ruth, Marij, Anneke, Pieter, Peter en Joyce 

  

Onze goede voornemens:  

“Op dezelfde goede voet doorgaan. En veel 

gezondheid voor eenieder. En vrede op aarde.” 

Yvonne Euser, Lyda, Helen vd V en Anneke H. 

“Van elke dag 
een feestje 
maken!” 
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UIT DE BRIDGESCHOOL (GEKLAPT) 

In het biedbakje bevinden zich twee bijzondere kaartjes; een rode en een blauwe. Op de rode 

staat STOP geschreven en op de blauwe staat ALERT. Maar hoe zat dat ook alweer met dat 

blauwe ALERT kaartje? Ruth zet het nog even voor iedereen op een rijtje. 

Wanneer moet het ALERT kaartje wel worden gebruikt? 

 Een 1 klaveropening met mogelijk 1 of 2 kaarten klaveren (vanaf een 3+ kaart niet meer). 
 Als na 1 klaver het bijbod van 1 harten of 1 schoppen een 5 kaart in die kleur aangeeft en dit dus 

betekent dat je geen 4-kaart in harten of schoppen hebt. 
 Iedere geboden kleur die verwijst naar een andere kleur. Dus ook bij Stayman, Jacoby en Niemeijer. 
 Alle relays worden gealerteerd. Een relay is een bod waarmee je partner de gelegenheid geeft om de 

hand nader te omschrijven. Een voorbeeld hiervan is na een sterke 2 klaver opening het bod 2 ruiten.  
 Een overname doublet die betrekking heeft op Stayman of Jacoby. Dus als partner heeft geopend, 

tegenpartij volgt met 2 klaver, 2 ruiten of 2 harten en dat was nou nét het bod dat jij had willen 
neerleggen. Dan kan je een doubletkaartje neerleggen dat door partner moet worden gealerteerd. Mits 
je hebt afgesproken dat je het doublet op die manier gebruikt.  

 Het bijbod 2/3SA op 1 harten of schoppen die aangeeft dat je een fit hebt en een bepaalde range 
punten belooft (meestal 16+). 

Wanneer hoeft het ALERT kaartje niet te worden gebruikt? 

 Een zwakke 2 bod in de bedoelde kleur hoeft niet te worden gealerteerd. 
 Een sprongbod in bedoelde kleur hoeft niet te worden gealerteerd. (Gebruik het STOP kaartje.) 
 Slemconventies mogen NIET worden gealerteerd. 

Prealert. 

Een pre-alert vindt plaats voordat de kaarten van het eerste te spelen spel uitgenomen worden. Een pre-

alert omvat verklaringen van biedingen, waarbij men ervan uitgaat dat de tegenstanders deze biedvormen 

als afwijkend op de regel kunnen ervaren. Bijvoorbeeld de 1 klaver opening met een singleton of het 4 

klaverbod waarbij én azen én heren ineen gevraagd worden. Deze afwijkende biedvormen worden even 

uitgelegd voordat men aanvangt. 

Niet alerteren terwijl dit wel moest is arbitrair. Een mogelijke bieding of doublet van de tegenstander zou 

immers anders uit kunnen pakken indien deze de juiste betekenis had verkregen. Daarnaast kan het 

uitblijven van een alert de partner ertoe bewegen om tijdens zijn volgende biedbeurt te “vluchten” naar de 

bedoelde kleur. Het overbodig alerteren is tevens arbitrair; dit kan ongeoorloofde informatie zijn (art.16). 

 De alertregel is pas goed uitgevoerd als BEIDE tegenstanders erop geattendeerd zijn. 
 De uitleg door de juiste speler mag niet gecorrigeerd worden. 
 Een onjuiste uitleg moet hersteld worden, wanneer het een foute uitleg betrof van de SPELENDE partij, 

nadat het bieden is afgelopen en nog voordat de uitkomst gedaan wordt. Eventueel wordt dit arbitrair 
wanneer men denkt dat hierdoor nadeel ondervonden is. 

 Een onjuiste uitleg van de TEGENPARTIJ moet na de laatste slag bekend worden gemaakt. Eventueel 
wordt dit arbitrair wanneer men denkt dat hierdoor nadeel ondervonden is. 

 

We hopen dat dit weer wat duidelijkheid biedt. En zo niet, gewoon nog een keer vragen, we leggen het 

graag nog een keer uit, zodat het juiste gebruik steeds meer gewoongoed wordt bij BCZ. 

 

“Eindelijk weer lekker veel sporten en 

zoveel mogelijk naar het theater.” 
“= DOORGAAN” 
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VERSLAG BCZ BRIDGEWEEKEND NUNSPEET  

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 oktober vond in het familie hotel Vennendal te Nunspeet ons jaarlijkse 

BCZ-bridgeweekend plaats. Het was al voor de tweede keer dat we in dit huiselijk hotel te gast waren. In 

totaal namen 51 personen deel, waarvan 48 actief deelnamen aan de bridgeavonden. Even een stukje over 

de totstandkoming van dit hotel, dat ik jullie niet wil onthouden.  

“In 1944 verkocht de stichter van het huidige hotel zijn drie slagerszaken in Amsterdam. Hij stapte in de 

trein om te gaan kijken naar in Amersfoort te koop staand hotel. Echter hij viel in de trein in slaap en 

ontwaakte in Nunspeet. Uit de treinraam zag hij een villa te koop staan, en besloot uit te stappen en 

hiernaar te gaan kijken. De rest is historie”. Moraal: soms hangt het leven van toevalligheden aan elkaar!  

Dag 1 – Aankomst en eerste bridgerondes. 

De deelnemers arriveerden in de loop van de vrijdagmiddag in het hotel, waarna de meesten snel de 

barruimte opzochten om onder het genot van een al dan niet alcoholisch drankje vooruit te blikken op ons 

gezellig samenzijn.  

Voorafgaand aan  het diner, met wel voor velen te kleine porties, werden er al enkele ronden gebridged. 

Hierdoor bood het avondprogramma voldoende ruimte tot een gezellig nababbel in de rustieke bar. Na het 

inchecken en de eerste bridge-rondes stond het diner klaar.  

Daarna startte het vervolg van de eerste bridgedag rond 19.30 uur. Er werd in meerdere lijnen, maar wel 

top-integraal, gespeeld. Ook door de lekkere tussentijdse hapjes en drankjes was de sfeer in de voor BCZ 

gereserveerde Wintertuin sportief en ontspannen. Een grote groep van de weekendgangers sloot deze 

enerverende dag af in de tot 24.00 uur geopende bar af. Al was het soms wel even wachten op het bestelde 

drankje. 

Dag 2 – Vrij programma met fietstocht en tweede bridgerondes 

De zaterdag begon, voor een aantal met wat kleinere oogjes, met een uitgebreid ontbijt, waarna iedereen 

overdag het programma naar eigen inzicht kon invullen. Een deel bezocht de historische plaatsen 

Harderwijk en Elburg. Sommigen zochten het dichterbij en bezochten het centrum met markt van 

“Meer alerteren” “Mijn systeemkaart op tafel neerleggen.” 

“De tijd nemen om een goed bridgeplan te maken.” 

“Vaker vragen om zachter te praten als er nog gespeeld wordt.” 

“Niet meer napraten na elk bridgerondje.” 
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Nunspeet. In deze plaats werden zelfs tot groot plezier van henzelf BCZ-bastards gesignaleerd. Natuurlijk 

werden er door de meer cultuurgeschoolde onder ons bezoeken gebracht aan musea in Apeldoorn en 

Zwolle. Ook werd er flink in de natuurrijke omgeving gewandeld. 

Voor de liefhebbers was er de inmiddels traditionele BCZ-fietstocht. Het door elektrische fietsen 

aangehouden tempo lag met name te hoog voor Nanne. Zij besloot haar gehuurde “normale” fiets aan de 

dennenbomen te hangen. Ook hield de fietsgroep halt bij het indrukwekkende monument “Nunspeets 

verscholen dorp”, dat voor een grote groep ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de 

Pasopweg was gebouwd. Halverwege werd gestopt voor een heerlijke lunch in restaurant De Ossenstal, dat 

prachtig midden in de Veluwse bossen is gelegen. Het bleek een sfeervolle pauzeplek waar uitgebreid werd 

genoten van het eten, het buiten zijn en de omgeving.  

Later op de middag en avond vond de tweede bridgeavond plaats. De strijd om de topposities liep 

spannend, maar ondanks de competitie bleef de sfeer gemoedelijk en plezierig. 

    

Dag 3 – Ontspannen afsluiting en vertrek 

De zondagochtend begon opnieuw met een gezellig ontbijt, waarin men nog even kon napraten over de 

gezellige dagen. Na het ontbijt ging ieder zijns weegs: de één plakte er nog een bosrijk dagje aan vast, 

terwijl een ander vrolijk huiswaarts keerde. Het vertrek verliep gemoedelijk en in eigen tempo, precies 

passend bij het ontspannen karakter van het weekend. 

Dankwoord en vooruitblik 

Het weekend kenmerkte zich door gezelligheid, sportiviteit en veel vrijheid. De combinatie van overdag 

ontspanning en vervolgens bridge werkte uitstekend. De fietstocht en lunch in De Ossenstal kregen veel 

enthousiaste reacties en droegen bij aan het vakantiegevoel. Ook de drie niet-bridgers genoten volop van 

het buitenprogramma en maakten onderdeel uit van de gezellige groep. 

Dank aan alle deelnemers voor hun enthousiasme en sportiviteit. Een bijzonder woord van waardering voor 

de organisatie, die zorgde voor een soepel verloop van zowel de speelsessies als de activiteiten buiten het 

kaarten om. Met veel positieve ontvangen reacties kijken we terug op een geslaagd BCZ-bridgeweekend en 

hopen we iedereen volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. 

Namens de weekendorganisatie, Pieter 
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“Blijven genieten van het 

leven zolang als dat 

mogelijk is.” – Miranda. 
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NAKAARTEN MET FRANS 

Op tijd troef trekken. 

Op 4 september begon het nieuwe seizoen voor de donderdagmiddagspelers van BCZ, met 6 weken 
laddercompetitie voor de boeg. We gaan het seizoen spelen met veel oude bekenden, maar ook een aantal 
nieuwe gezichten. Met Monique van ’t Zet als wedstrijdleider, afwisselend met ondergetekende.  De 
afgelopen jaren werd dit door Greet Borsje enthousiast en organisatorisch gedisciplineerd gedaan, met 
gevoel voor de persoon achter de bridger (ster).  Dank Greet! Succes Monique!   

Spel 18 van de openingsdag had een interessante kleurverdeling, scheef in NZ en gelijkmatig in OW. Dit 

leidde ertoe dat er door NZ drie soorten contracten gespeeld werden, namelijk in ♠, ♥ en SA (topintegraal). 

Spekkoper was het NZ-paar dat in een 3SA contract een resultaat 
van +3 wist te realiseren, goed voor 100%; hetzelfde aantal slagen 

behaalden 2 paren die 4♠ hadden geboden, maar dat is dan weer 
net 10 pt minder. Meestal geeft een troefcontract –mits een goede 
fit- meer zekerheid over het halen van het contract, maar bij 
parenbridge telt nu eenmaal iedere slag en elk puntje.  

In dit spel gingen de SA-contracten overigens niet één keer down; 
met 26 punten bij NZ niet heel verrassend, maar dat puntenaantal 
geeft zeker niet altijd een garantie voor het behalen van een 3SA 
contract).  

Mijn partner en ik vergisten ons stevig en wisten een 4♥ contract 
als enigen af te sluiten met een resultaat van -2,  goed –of liever 
gezegd, slecht- voor 0%. 

In het afspel werd na de ♠–start lang getalmd met troeftrekken en 

speelden we bovendien te vroeg ♦A  waardoor later de ♠–ens en de ♣–en in de dummy niet meer 

rechttoe-rechtaan bereikbaar waren. Hierdoor kon W  2 ♦-slagen troeven (N had immers helaas geen 

overtroever). Met ♠H en met 2 ♥-slagen (Z werd steeds handig ingegooid door het OW-paar John en Dik-

Gert, en moest daarom zelf uiteindelijk ♥ brengen terwijl al twee troefjes gemaakt waren door OW)  
behaalde OW maar liefst 5 slagen.  
 

Had NZ meteen troef gespeeld wanneer Z  aan slag was dan waren er twee ♥-slagen verloren gegaan en –

ook al zou O handig ♠H ophouden- konden de ♠–ens in dat geval wel te gelde worden gemaakt. Andere NZ 

paren lukte dat ook, gezien de frequentiestaat bij dit spel, waaruit blijkt dat 2x 4♥ werd gehaald. Een les 
om te onthouden.  

Nakaarter Frans Martens  

 

 

 

 

 

  

“Gezond te blijven en een super leuk 2026  te maken met veel 
gezellige bridgemiddagen!” - Gonny 

“Een keer met Marja Verstrenge spelen!” – Peter Englebert 
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HOROSCOOP VOOR 2026. 

 

RAM 21-3 t/m 20-4 

Het wordt een prachtig jaar voor 
jou, stier. Financieel zit het wel goed 
en in de liefde kom je niks te kort. In 
de lente is het tijd voor de grote 
schoonmaak.  

Alleen in september is het even 
oppassen. Laat je niet uit de tent 
lokken als de tegenpartij te vroeg 
biedt. Blijf rustig en haal eventueel 
de arbiter erbij. De uitleg is nog 
leerzaam ook. 

 

STIER 21-4 t/m 20-5 

2026 wordt voor jou een 
bevredigend jaar met groei in zowel 
persoonlijke als in professionele 
sferen. Geniet er dus van met volle 
teugen, je verdient het.  

Je hebt gelukt in de liefde en in het 
spel. Jij durft een gewaagd groot 
slem te bieden. Maar pas op, dat 
lukt alleen als je op de juiste manier 
de snit neemt. Het helpt om daar 
goed op te oefenen. 

TWEELINGEN 21-5 T/M 21-6 

Sta dit jaar niet te lang stil bij hoe je 
de dingen graag zou willen zien, 
maar leer te accepteren dat ze soms 
zijn wat ze zijn. Dat gaat ook jou 
innerlijke rust geven. 

Met tegenspelen kun je ook veel 
punten behalen. Dat moet je dan 
nog wel even aan je bridgepartner 
duidelijk te maken. Als dat lukt, ligt 
er ergens een mooie prijs voor je in 
het verschiet. 

KREEFT 22-6 t/m 22-7 

Het komende jaar wordt een 
bijzonder jaar voor jou, kreeft! De 
lente kabbelt nog voorbij, maar in 
de zomer en de herfst leef jij 
helemaal op. 

Aan de bridgetafel doe je het goed. 
Zolang je in het bieden zegt wat je 
hebt en bouwt aan vertrouwen, kom 
je steeds vaker in het juiste contract 
terecht.   

LEEUW 23-7 t/m 22-8 

Meevallers, gunsten en waardering; 
je moet nog even wachten tot het 
einde van het jaar, maar dan vallen 
ze als vanzelf in je schoot. Dus heb 
geduld. 

Je partner opent dit jaar vaak met 
de zwakke twee. Oefen dus goed op 
het antwoord daarop. Praat spellen 
na afloop na en je zal zien dat ook 
dat beter gaat. 

 

MAAGD 23-8 T/M 22-9 

Je hebt het hart nogal eens op de 
tong en niet iedereen snapt dat jij 
het altijd goed bedoelt. Dus pas op 
je woorden dit jaar, maagd, dan 
vindt je meer rust. 

De alert en stop-kaartjes gebruik je 
goed. Spreek met je partner nog een 
keer goed af op welke manier je 
kunt signaleren. Daarmee ga je 
stijgen in de competitie.  

WEEGSCHAAL 23-9 t/m 22-10 

In de lente komt jouw jaar nog niet 
goed op gang, maar de zomer is een 
bruisend jaargetijde. Eén kleine 
tegenslag kan jou niet uit het veld 
slaan.  

Daarom begin je vol vertrouwen na 
het zomerbridge aan het volgende 
seizoen. Zitten jij en je partner niet 
meer op dezelfde golflengte? Praat 
het uit of wissel van partner. 

 

SCHORPIOEN 23-10 t/m 21-11 

Dit wordt niet helemaal jouw jaar. 
Het voorjaar is nog oké, maar vanaf 
de zomer krijg je het zwaar te 
verduren. Maar je weet: van 
stormen krijgen bomen stevigere 
wortels! 

Doe het met bridgen rustig aan. Een 
deelscore is ook een score, pas is 
ook een bod en “one down is good 
bridge”. Je komt er wel! 

BOOGSCHUTTER 22-11 t/m 20-12 

Grote en kleine veranderingen die 
dit jaar op ons afkomen, boezemen 
jou geen angst of zorgen in. Jij kan 
de wereld aan.  

Blijf bij met bridgen, lees eens wat 
na, praat met je partner en probeer 
eens iets nieuws uit. Multi is 
misschien een goede optie. Pas wel 
je systeemkaart aan en leg deze 
netjes op de tafel neer. 

STEENBOK 21-12 t/m 19-1 

Je legt de lat hoog voor jezelf en 
bent soms ook streng voor anderen. 
Dit jaar sta je veel voor je familie en 
vrienden klaar. Dat geeft 
voldoening. 

Als je het voornemen had om 
minder hard te praten bij bridge en 
je besteedt daar aandacht aan, doe 
je veel mensen een plezier. 

  

WATERMAN 21-1 t/m 18-2 

Het lijkt wel alsof alles fluïde wordt 
dit jaar. Grenzen vervagen en dit 
jaar lijkt je uit te nodigen tot actie, 
moed en transformatie. 

Let op dat je niet al te agressief gaat 
bieden, want dat komt de relatie 
met je partner niet ten goede. Praat 
contracten nog eens door, daar kan 
je allebei van leren.  

VISSEN 19-2 t/m 20-3 

Dit jaar heb je duizend ideeën 
tegelijk. Je krijgt meer kracht 
wanneer je knopen doorhakt.  

Daar heb je aan de bridgetafel 
profijt van. Je komt vaak in het 
goede contract. Door goed afspel, 
haal je deze contracten ook vaak 
binnen. Je score loopt één keer op 
tot bijna 70%. 
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OOIT BRUGWACHTER 

Nadenken als sport (en bewegen) 

Ja, hallo, laten wij dit zomaar voorbijgaan? Waren de oogjes dan verblind met spinrag van uit de bij de 
Action verkrijgbare spuitbusjes? Of waren de hoofdjes ondergedoken onder de spookpakjes of andere 
bizarre outfitjes? 

Zoetermeer Halloweenstad. Effe normaal blijven doen, alstublieft! 

Niks geen scare walks of scare zones.  
Vreedzame, intelligent uitziende, aan biedboxjes herkenbare passanten in de Zoetermeerse Dorpstraat. 

1 november 2025, een datum die in deze groeistad de geschiedenis in zal gaan als de enige echte BIB 
manifestatie, die zijn weerga niet kende. Oké, beetje overdreven, maar verdrukking is een ander dingetje. 
Waar kiezen we nou voor?: een uit Amerika als de Vogelpest overgewaaid rarigheidje, druipend van 
commerciële motieven, of voor de oud Hollandse gezelligheid van een potje, aan wetenschappelijk niveau 
schurend spelletje kaarten? 

Een duidelijk tot “het midden” behorende, enthousiaste verzameling van rond de 250 lieden zwalkten 
tevreden, keuvelend en nakaartend op 1 november van kroegie naar kroegie. BRIDGE IN BEWEGING. Hoe 
vreedzamer wil je het hebben. 

Daar zou het Zoetermeerse stadbestuur hartstikke trots op moeten zijn! 

 

ZOETERMEER! DENKSPORTSTAD! 

Laten we onze gedachten nou eens de vrije -en in feite uiterst reële gedachten - de loop gaan. Een 
Zoetermeers denksportcentrum. Bridgers, schakers, dammers, quizzers, klaverjassers, moordoplossers en 
noem maar op. Alles in een toekomstig eigen onderkomen. En weet je, dan zijn we ook nog zo fideel, dat 
als het regent de Halloweners even bij ons mogen schuilen. En als ze dan eenmaal binnen zijn, gaan ze ook 
vast hun hersens gebruiken.  

Dus politieke boys en girls, zorg dat je naam op de stichtings-plaquette 
van een nieuw denksportcentrum komt. Voor eeuwig beroemd. 

 

Ondertussen blijven onze drijvende krachten van Bridgeclub Zoetermeer de zaak “in beweging” te houden. 
Daar krijgen ze wat mij betreft een dikke 10 voor. 

 

 

Wat te denken van deze sportieve goede voornemens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ga in 26 het hele jaar 2x p/w 
zwemmen ’s morgens vroeg. 
Goed voor mijn lijf en zo.” 

Hein 
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15 VRAGEN AAN LOES JOOSTEN 

Een paar weken geleden vroeg Pieter me al of ik voor de laatste Bridge Babbel 
van 2025 dit keer zelf de 15 vragen zou willen beantwoorden. Dat doe ik 
natuurlijk graag, sterker nog: ik vind het een eer! Dus Pieter stuurde me de 15 
vragen die ik hieronder naar eer en geweten heb beantwoord.  

  

vraag 1: Wil je iets vertellen over je achtergrond: 
Ja hoor, dat wil wel. Ik ben in het najaar 61 
geworden en mijn pensioen is nu dus een heel 
klein lichtpuntje aan de horizon. Mijn zachte G 
verraadt dat ik een Brabantse ben. Geboren en 
min of meer getogen in Eindhoven kwam ik na 
mijn studie Economie bij AEGON in Den Haag 
terecht alwaar ik Ton leerde kennen. Na een paar 
adressen, twee prachtige kinderen en een 
heleboel gelukkige huwelijksjaren besloten we uit 
elkaar te gaan. Sinds bijna 14 jaar is hij één van 
mijn allerbeste vrienden en ik voel me zeer 
gezegend om dat te kunnen zeggen.  

Onze oudste zoon woont in Zoetermeer, onze 
jongste zoon woont bij mij ook in Zoetermeer.  
Na AEGON heb ik bij diverse bedrijfjes gewerkt, 
heb ik 11 jaar op een basisschool voor de klas 
gestaan en nu werk ik alweer 7 jaar op de 
afdeling Personeel van de gemeente Zoetermeer.  

Lijkt me voor nu wel genoeg. 

Vraag 2 Waarom speel je bridge, en wat vind je er 
leuk aan? 
Mijn moeder zat al jaren aan te dringen om te 
gaan bridgen. Zij is daarmee begonnen toen ze in 
de 50 was en nog nooit 13 kaarten in handen had 
gehad. Zij en mijn vader (beide krasse oudjes van 
bijna 89 en 94) spelen nog steeds één keer per 
week bridge. Na al dat aandringen had ik iets van 
‘nou oké laat ik het dan maar eens proberen.’ Zo 
kwam ik bijna 9 jaar geleden in de les bij Peter E. 
terecht. Het spel heeft me daarna niet meer 
losgelaten.  

Wat vind ik er leuk aan? De uitdaging in 
combinatie met de gezelligheid.  

Vraag 3 Waarom speel je bij BCZ? 

Ik begon bij de oefenclub. Monique (van ’t Zet, 
die tegelijk met mij de cursus volgde) en haar 
partner begonnen ook op woensdagmiddag bij 
Gezelligheid Troef. Maar haar partner had 
aangegeven dit misschien maar voor een paar 
keer te willen doen. Peter E. had toen al gezegd 
‘jullie moeten het eens samen proberen’. We 
startten  in de C-lijn, promoveerden naar de B en 
werden daarna 1e in de A-lijn. Samen met 

Monique heb ik 
supergezellige jaren bij 
BCZ en Gezelligheid 
Troef gespeeld. Ik ben 
op woensdag blijven 
bridgen; twee jaar met 
Thea en nu met Henk (D), met wie ik ook 
kroegendrives en weekenden speel.  

Bij BCZ heb ik ook een groep vrienden en goede 
bekenden wat het leven bijzonder aangenaam 
maakt. Het is voor, tijdens en na het bridgen 
altijd gezellig en het is voor mij een zeer welkome 
afleiding voor mijn drukke (fulltime) baan.  

De bridgeschool had mij al vrij snel gevonden als 
docent. Eerst de klaver cursus, daarna een keer 
Flits 1, toen twee jaar workshops en nu ga ik af en 
toe een oefenspel op woensdag verzorgen.  

Vraag 4 Heb je naast bridge nog andere hobby’s? 
Ik wandel graag. Ik heb al 14 wandelvakanties 
gedaan waarvan de meest gedenkwaardige wel 
de Coast to Coast was. Van west naar oost, van 
de Ierse Zee naar de Noordzee, dwars door het 
Lake District, de Yorkshire Dales en de North York 
Moors, 250 kilometer wandelen in 13 dagen. Wat 
een fantastische ervaring.  

 
Genomen op één van de Shetland eilanden. 

Sinds ik een elektrische fiets heb, fiets ik heel wat 
kilometers meer en dit jaar maak ik weer meer 
gebruik van mijn Museumkaart. Soms een beetje 
schrijven, lezen, tuinieren en zoons entertainen… 
genoeg te doen. 

Vraag 5 Kijk je uit naar de komende feestdagen? 
Oeps, lastige vraag. Inmiddels 14 jaar geleden 
besloten Ton en ik om geen sint meer te vieren 
maar ‘cadeautjes onder de boom’. Dat jaar deden 
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we dat op kerstochtend voor het eerst. Daarna 
ben ik met een koffer vol spullen naar mijn 
familie gegaan om daar kerst door te brengen; op 
27 december kwam ik terug en nam mijn intrek in 
een ander huis… 

Elk jaar met kerst voel ik de warmte van mijn 
familie. Mijn zoons, ouders die nog leven, mijn 
zussen en broer met hun partners, neven en 
nichten. Kerst is voor ons samenzijn. En hoewel ik 
dat niet meer met ‘mijn gezin’ doe, blijft Kerst 
samen met familie doorbrengen heel belangrijk 
voor mij. Elk jaar zorgen zij ervoor dat ik me 
welkom en geliefd voel. Zij zijn mijn steun en 
toeverlaat, zij zijn er altijd voor mij!  

Vraag 6 Wil je iets in je leven veranderd zien? 
Och ik heb best een goed leven. Ik kan de kachel 
een graadje hoger zetten als ik dat wil, ik kan 
mezelf verwennen met de Rituals 
Adventskalender, mijn beide zoons steunen, 
musea bezoeken en wandelvakanties boeken… 
Genoeg om blij mee te zijn.  
Maar ja, alleen is maar alleen hè… 

Vraag 7 Heb je een voorbeeld in je leven? 
Iemand die mij in 2024 heeft geïnspireerd is Chris 
McCausland. Wie???? Chris is een Britse standup 
comedian. In de loop van zijn tienerjaren is hij 
volledig blind geworden. Vorig jaar was hij een 
deelnemer aan de Britse tv-serie Strictly Come 
Dancing. Daarbij wordt een Britse celebrity 
gekoppeld aan een professioneel danser en leert  
dansen als rumba, cha cha, tango en wals. Dan 
denk je ‘een blinde.. dansen.. hoe dan?’.  
Maar elke week kwam hij samen met zijn partner 
een ronde verder in deze afvalrace. Zelf zei hij: 
“als je ooit twijfelt of je iets wel of niet kan, 
gewoon doen, het zou wel eens beter uit kunnen 
pakken dan je denkt!”   
Uiteindelijk wonnen zij de show. 

Vraag 8 Staat er nog iets op jouw verlanglijst dat 
jij nog zou willen doen? 

IJsland bezoeken. 

Vraag 9 Waar word je blij van en waarvan niet? 

Sjonge moet ik nou lijstjes maken? Nee dat ga ik 
niet doen. Ik noem gewoon van beide 
categorieën de eerste dingen die in me opkomen. 

Ik word blij van de humor van mijn jongste zoon, 
Simon, ik word niet blij van mensen die niet 
oprecht en echt zijn. 

Vraag 10 Waar heb je mooie herinneringen aan 
en/of waar ben je dankbaar voor? 

Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd, met 
verjaardagen, vakanties, surpriseavonden met 
sinterklaas, uitgebreide kerstdiners en nog veel 
meer. Ik ben dus dankbaar voor wat mijn ouders 
ons hebben meegegeven; daardoor zijn wij nog 
steeds een hechte familie ook al wonen we niet 
bij elkaar om de hoek. 

Vraag 11 Welk boek zouden we moeten lezen? 

‘Pride and prejudice’ van Jane Austen!  

En dan ook echt het 200 jaar oude Engels hè. 
Prachtig! Je mag ‘m van me lenen! 

Vraag 12 wat is je favoriete 
vakantiebestemming? 

Simpel: Groot Brittannië en Ierland! Wat is het 
daar mooi. Hoewel ik op Shetland en Orkney ben 
geweest, de Coast tot Coast heb gelopen, in 
Wales, Kent en Essex heb gewandeld, de South 
Downs Way heb gehiked en de heidevelden van 
de Wicklow Hills ten zuiden van Dublin in bloei 
heb zien staan, heb ik nog lang niet genoeg 
gezien.  

Vraag 13 Naar welke muziek luister je graag? 

Beetje jazzy popmuziek. Josh Krajcik (zal ook 
niemand kennen, net als), Wouter Hamel. Simply 
Red, Ten Sharp, ja te veel om op te noemen. Het 
is ook afhankelijk van mijn stemming.  
Maar klassieke muziek, de Toppers en hardrock 
zal je bij mij niet (vaak) horen.  

Vraag 14 Wie zou je nog wel eens willen 
ontmoeten? 

Chris McCausland… 

Vraag 15 wat zou je de lezer tenslotte willen 
meegeven?  
Ik heb een scheurkalender waarop ik laatst een 
tekstregel uit het lied ‘Truce’ van Twenty One 
Pilots las.  

And the sun will rise and we will try again. 
Elke dag is een nieuwe dag. 
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VOOR ALS JE NAT GAAT OF DEGRADEERT 

 

  

Mozes kwam de berg af 

Zijn arm vol met tafelen 

Met regels voor ons gedrag 

Zo mag je dus niet liegen 

En vreemdgaan ook al niet 

Jatten moet je laten 

Of hopen dat niemand het zag. 

 

Een zware taak voor velen 

Niet in het laatst voor mij 

Want regels gaan snel jeuken 

Echter krabben schaadt het vel 

Dus probeer ik braaf te leven 

Maar mijn pogingen ten spijt 

Raak ik regelmatig in de knel. 

 

Van je familie moet je houden 

Ook alweer zo’n ding 

Van je zussie tot je zwager 

Heb ze allen lief 

Nou, ik kan jullie vertellen 

Het ligt dus nooit aan mij 

Echt lekker soepel lopen? 

Er is altijd wel een grief 

 

Ook bridgen kent z’n regels 

Het staat blijkbaar op m’n kaart 

Niks geen lekker gokken 

Ook hier zijn de “tafelen” de wet 

Het leven zit vol grenzen 

Geboden, zo u wilt 

Nou, ik laat mij niet beperken 

Zo is het dus maar net! 

 

…maar het kan ook aan de “tegenpartij” liggen. 

“Een goed humeur 

hebben en 

houden”. 

Mia 

“Dat wij goede 

grootouders mogen 

zijn (1e kleinkind)” 

Sandra en Wim  

van der  Kooij 
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KERST BIJ BRIDGECLUB ZOETERMEER 

Bij BCZ hebben we driemaal kerst gevierd. Weliswaar wat vroeg maar dat vond zijn oorzaak in het plan dat 

we hadden om Sint en de Kerst in enen te vieren. En de gekozen data lagen daar mooi tussen in. 

Met behulp van de Vlieger waren de zalen in een fraaie kerstsfeer omgetoverd. Ook de feestelijk 

aangeklede prijzentafel maakte indruk.  

                           

We speelden een individuele drive met alle lijnen door elkaar. Dit om ook eens met andere partners en op 

wisselende niveaus te kunnen spelen. Na elke ronde vond een partnerwisseling plaats. En goed luisterend 

naar de reacties werd dit gewaardeerd. 

Om het gemis van de Sint enigszins op te vangen werd een gedicht van gezamenlijk de Kerstman en de Sint 

voorgedragen. Voor degenen die dit stukje poëzie nog eens willen nalezen, sluit ik hieronder af met de 

weergave van dit gedicht. 

Al met al een geslaagd december-evenement, waaraan ook 

de fraaie uitdossing van velen een positieve bijdrage leverde. 

Kortom op naar het volgende evenement; onze 

Nieuwjaarsbijeenkomst, zoals jullie staat die gepland voor 

zondag 18 januari aanstaande. Hopelijk zien we jullie in grote 

getalen bij het Wapen van Zoetermeer. 

Fijne feestdagen, 

Namens de Evenementencommissie, 

Pieter 
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Hallo beste BCZ-ers, beste allemaal, 

Geen Sint bij BCZ? Dat vonden we toch wat kaal. 

Vandaar dit stukkie tekst op rijm 

Zodat ook de Sint enigszins bij onze kerstviering zal zijn. 

Vandaag kerst bij onze bridgeclub Zoetermeer 

Het feest van hoe was het ook alweer? 

Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen 

Een toekomstdroom? Komt slechts uit als de wereld zich beter gaat gedragen. 

Ter versteviging van de onderlinge BCZ-band 

Bridgen we vandaag min of meer uit de losse hand. 

Geen vaste partner, maar met z’n allen door elkaar. 

Maak je bridgetalent ook zo maar eens waar. 

Wel willen we er nog expliciet op wijzen. 

Deze geanimeerde kerstdrive kent vele mooie prijzen. 

Een felle bridgestrijd is hiervoor niet nodig, 

Een random prijzentoekenning maakt dit overbodig. 

Tenslotte:  Een welgemeende groet van zowel de Sint als de Kerstman 

Maak er met geliefden gezellige en mooie feestdagen van. 

  

  

                 veel 

“Met nog meer plezier naar de 

bridgemiddag gaan.” 
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PUZZELTIJD. 

 

Gemaakt m.b.v. woordzoekerfabriek.nl 

  

Oplossing: 

Stuur je oplossing vóór  
18 januari 2026 naar:  
l.p.j.joosten@outlook.com 
We verloten een Bridge 
Scheurkalender ‘26 onder 
de goede inzendingen. 

Woorden staan 
horizontaal verticaal 
en diagonaal. 
Overgebleven letters 
vormen de oplossing. 
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JARIGEN VAN HET KOMENDE KWARTAAL 

Zoals eerder besloten zullen alleen de verjaardagen worden vermeld van degenen die het volgend kwartaal 
een kroonjaar of de leeftijd van 91 jaar of ouder bereiken. Daar we in de vorige bridgebabbels de 
verjaardagen van het vierde kwartaal 2025 niet hebben genoemd, komen deze feestvierenden er alsnog bij.    

17 oktober Eberhard  Wulf    75 jaar 
07 november Bessel Offringa   75 jaar 
07 november  Adrie Pesschier   75 jaar 
30 november Linda Henken   70 jaar 
30 november  Jolanda v.d. Vrande  65 jaar 
11 december  Olga Erkelens   75 jaar 
06 januari Gerrie Hendriks   75 jaar 
10 februari Peter Englebert   70 jaar 
15 februari Guo-Fen Zheng   65 jaar 
26 februari  Sabina Kerling   75 jaar 
06 maart Hannie Oonk   65 jaar 
07 maart Ria van Dijk   80 jaar 
25 maart  Margriet van Strijen  80 jaar 

Alle leden, die dit en het komende kwartaal verjaren,  
van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en maak er een mooi feest van. 

 

  

“Kies ik toch wel voor een beetje minder druk praten tijdens de bridgesessie. 

Gezellig praatje na de ronde prima.” 
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AGENDA 

Datum Evenement 

Zo. 18 jan. 2026 BCZ Nieuwjaarsbijeenkomst 

Ma. 19 jan. 2026 Start cursus bridge in een flits 1 

Ma. 26 jan. 2026 
Wo 28 jan. 2026 
Do 29 jan. 2026 

Start 2e Wintercompetitie 

Zo. 8 februari 2026 BCZ interne 4-tallen bridge 

Ma. 2 maart 2026 Start cursus bridge in een flits 2 

Di. 10 maart 2026 Bestuursvergadering 

Zo 8 maart 2026 BCZ interne 4-tallen bridge 

Ma. 11 maart 2026 
Wo 13 maart 2026 
Do 15 maart 2026 

Start Voorjaarscompetitie 

Ma. 30 maart 2026 
Wo 1 april 2026 
Do 2 april 2026 

Paasdrive 

Zo. 12 april 2026 BCZ interne 4-tallen bridge 

Di. 28 april 2026 Bestuursvergadering 

Ma. 11 mei 2026 
Wo 13 mei 2026 
Do 14 mei 2026 

Start Zomercompetitie 

Di 9 juni 2026 Bestuursvergadering 

Ma. 22 juni 2026 
Wo 24 juni 2026 
Do 25 juni 2026 

Start Zomerdrive 

 

COLOFON 

Bestuur Joyce Hoffman, voorzitter 

Marij Vermeulen, penningmeester 

Peter Jansen, secretaris 

Ruth Smits, technische zaken 

Pieter Ekelmans, evenementen 

Anneke Huijbens, vrijwilligers 

Op naam via BCZ site 

 

Afmelden 

bridge 

Maandagavond (vóór 16.00) 

Woensdagmiddag (vóór 10.00) 

Donderdagmiddag (vóór 10.00) 

bczmaandag@gmail.com 

bczwoensdag@gmail.com 

bczdonderdag@gmail.com 

Bridge Babbels Contact / kopij p.ekelmans@outlook.com 

l.p.j.joosten@outlook.com 

Technische Zaken  Zie mailadressen afmelden bridge 

 

mailto:p.ekelmans@outlook.com

